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April 2024 
 
Kopij kerkblad voor mei uiterlijk  

25 april inleveren. 

 
Kerkdiensten  

Aanvang alle diensten 10 uur  
(tenzij anders aangegeven) 

 
 
7 april   Dhr. A. den Besten,  

Sliedrecht 
   Na afloop koffie drinken in de Rank 
 
14 april  Ds. van Herwijnen 
   Dordrecht 
 
21 april  Mw. G. Aanen-de Vries 
   Ottoland 
  
28 april  Ds. T. Meyer 
   Puttershoek 
 
5 mei   Ds. Schellingerhout 
   H.I. Ambacht 
   Gezamenlijke dienst in Drimmelen 
 
9 mei   Mw. G. Aanen-de Vries 
9:30 uur  Ottoland 
   Hemelvaartsdag 
   Gezamenlijke dienst in Hooge Zwaluwe 
 
12 mei   Ds. v.d. Weerd 
   Geertruidenberg 



 
 

 
 
Collecterooster 
 
7 april  
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij  
 
14 april  
1ste collecte Kerk in Actie Zending 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij  
 
21 april  
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Onderhoudsfonds 
 
28 april  
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij  
 
9 mei  
1ste collecte Diaconie 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij  
 
12 mei  
1ste collecte Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 
2de collecte Kerkvoogdij 
3de collecte Extra kerkvoogdij  
 



 
 

 

Bloemendienst 

7 april  A. van Dijk 

14 april P. van Dijk 

21 april I. van Dorst 

28 april P. den Dunnen 

12 mei  P. Geluk 

 

 

 

Belangrijke data 
6 april   Snaren op Swaluw 

9 april  Lijstertjes middag 

12 april Kinderclub 

15 april Jongerengespreksgroep 

16 april  Bijbelkring 

11 mei  Snaren op Swaluw 

 

 

 

 



 
 

 

Uit het woord 

Tranen 
Johannes 11:32-36 
 
Hoe komen we Jezus tegen in deze barre wereld? Waar zien we iets van 
Hem? We wijzen elkaar dan vaak op het goede, dat er óók is. Mensen, 
die om elkaar geven, die zich inzetten voor elkaar. Schoonheid, 
waarheid, liefde, het is er ook – maar soms lijkt het kwaad alles te 
verpletteren. Waar is Jezus dan?  ‘Jezus weende’ staat er in Johannes 11 
(v.35), lang het kortste vers in de Bijbel. ‘Jezus begon ook te huilen’ 
zegt de NBV vertaling. Hij staat bij het graf van Lazarus en weent 
bittere tranen, aanhoudend. 
Het gaat niet om een korte snik. Hij is diep bewogen en de mensen 
merken op: wat heeft Hij veel van hem gehouden. Jezus wordt diep 
geraakt door het lijden en de dood. Willem Jan Otten maakte mij 
onlangs opmerkzaam op een prachtig gedicht van de Australische 
dichter Les Murray[1], over een man die op een plein in Sydney staat te 
huilen. De mensen lopen te hoop. Ze blijven staan en kijken. Ze worden 
geraakt door zijn tranen, benaderen hem niet, er blijft een kring open 
rondom hem. Langzaam dringt door: hij huilt onze tranen, hij huilt om 
ons. Daar gaat diepe troost vanuit. 
‘Een doodgewone regenboog’ heet het gedicht. Licht dat door 
tranendruppels valt. Ooit bad ik samen met een oude predikant voor 
een vrouw, die heel wat te verstouwen had in haar leven. Terwijl we 
samen baden stroomden de tranen over zijn wangen. Het verhinderde 
hem niet om rustig door te bidden. Je voelde ook: dit betekent niet dat 
hij nu getroost moet worden, nee, hij troost met zijn tranen. Zelf werd 
ik als veertienjarige tiener bij het overlijden van mijn moeder getroost 
door de tranen van de vader van mijn vriendin. Hij huilde mijn tranen. 
De gave der tranen, de kerkvaders schreven er al over. Geen teken van 
zwakte. God zelf is te vinden in de tranen, bij de mensen die groot 
verdriet hebben, daar waar het leven pijn doet. Geen God op afstand, 
een God die in Jezus huilt om de dood. 

  



 
 

 
Het verhaal in Johannes gaat verder. Jezus is boos, lezen we. Jezus 
spreekt een machtswoord tegen de dood: Lazarus, kom naar buiten! 
Intussen moeten wij leven met doden die (nog) niet uit hun graf 
komen, met verdriet, dat blijft. Dan kunnen de tranen van Jezus, de 
tranen van mensen om ons heen ons tot troost zijn. – Nynke Dijkstra 
 
[1] Willem Jan Otten en Paul van Dongen, Wie zeggen de mensen dat ik 
ben? Skandalon, 2024 
Ds.Nynke Dijkstra  
(www.firstlove.izb.nl ) 
 
 
Van de kerkenraad 
 
Omzien naar elkaar 
Verjaardagen gemeenteleden75+ 
Hieronder vindt u de verjaardagen in april van onze oudere 
gemeenteleden. 
 
1 april    Mw. P. van den Berg - Weeland uit Made 
11 april Dhr. K.J. Geluk  uit Hooge Zwaluwe 
14 april Dhr. E. Tienkamp uit Hooge Zwaluwe 
16 april Dhr. J. van den Hout uit Terheijden 
16 april  Mw. A.M. Bijl-van de Steenoven uit Hooge Zwaluwe 
30 april  Mw. G.H. Lips-Knoop uit Wagenberg 
 
We wensen u een fijne verjaardag en Gods zegen over uw nieuwe 
levensjaar. 
 
Zieken 
Nog steeds zijn er gemeenteleden met zorgen om hun gezondheid. We 
noemen de naam van dhr. Arjen den Engelsman en Judith Prakke. 
Naast hen zijn er anderen die te maken hebben met lichamelijke en 
geestelijke achteruitgang. We bidden hen Gods nabijheid toe.  
 



 
 

Jongerengespreksgroep 
Op maandag 15 april spreken we weer verder over een artikel uit de 
Apostolische geloofsbelijdenis. Alle jongeren vanaf 18 jaar zijn om 
19.30 uur van harte welkom in de Rank.  
 
Bijbelkring 
Op dinsdag 16 april is er ook weer Bijbelkring en lezen we verder in 
het Marcus evangelie. Dit keer staan de hoofdstukken 13 op het 
programma. Iedereen is van harte welkom om 20.00 uur in de Rank. 
 
Persoonlijk 
Als je nu buiten loopt zie je dat de schepping weer helemaal opleeft. De 
vogels fluiten uit volle borst, de bomen staan in bloesem. Planten die 
dood leken, komen weer tot leven. Elk voorjaar ben ik weer 
verwonderd over de kracht van de natuur, het leven wat daar in zit. Als 
je denkt het wordt niks meer, het is dood, dan opeens zie je een knop, 
een verandering en komen er toch weer bladeren aan een boom, en 
bloemen in de plant. Ik schrijf dit vlak voor Pasen, als u het leest is 
Pasen al weer voorbij. Zoals het in de schepping gaat, zo is het ook met 
Pasen. Na Goede Vrijdag dachten de mensen, het is voorbij. Jezus is 
dood. Er is geen leven meer, maar dan wordt het op de Paasmorgen 
licht, de zon komt op en dan blijkt dat het graf open is en dat de dood 
niet het laatste woord heeft. Jezus is opgestaan. Dat hoorden we met 
Pasen en dat vieren we elke zondag weer. Zondag, de dag van de 
Opstanding, de dag dat het Licht het won van de duisternis. Het Leven 
is sterker dan de dood. Daar mogen we als gemeente van Christus op 
vertrouwen en uit leven. Het is de grond van ons bestaan. Het licht van 
Pasen laat ons ook steeds weer opstaan en helpt ons om op weg te 
gaan, op weg met Jezus, zijn toekomst tegemoet. 
 
 



 
 

 
 
O vlam van Pasen, steek ons aan,  
de Heer is waarlijk opgestaan!  
De Zoon, voor wie het duister zwicht,  
de Zoon is als de zon, zo licht!  
 
De Vader laat niet in het graf  
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,  
Hij tilt het uit de kille grond –  
het loopt als vuur de wereld rond.  
 
De oude nacht voorgoed gedood,  
de toekomst kleurt de morgen rood; 
ziehier hoe God vergevend is  
en hoe zijn liefde levend is.  
 
Ziehier het licht van lange duur,  
ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
 o vlam van Pasen, steek ons aan 
 – de Heer is waarlijk opgestaan! 
 
(lied 637 Tekst André Troost) 
 
Hartelijke groet, 
Griselda Aanen 
 
Een hartelijke groet, 
 
Griselda Aanen 
 
 
 
 



 
 

 
Van de Lijstertjes 
Deze maand staat natuurlijk in het teken van Pasen. Hoe oud is Jezus 
nu? Vreemd genoeg staat dit eigenlijk nergens letterlijk  in de bijbel 
geschreven.  Helemaal zeker zijn we hier dus niet over. Waarschijnlijk 
was hij 33 jaar oud toen hij stierf. Jezus heeft heel wat moeten 
doorstaan. Maar het grootste wonder was dat Jezus weer is opgestaan 
uit de dood. De mensen waren verbaasd en konden het bijna niet 
geloven. Hoe zou je zelf daar gestaan hebben? We gaan het liedje 
zingen: “Doodgaan is opstaan” van Elly en Rikkert en  we maken een 
mooie verwerking. 
Kom luisteren en gezellig meedoen. 
Datum  : Dinsdag 9 april 
Plaats  : De Rank, Pr. Margrietstraat 50A 
Tijd  : 14.30 – 16.00 uur 
Je kunt direct uit school meerijden met de auto, wel even opgeven bij 
Sita Otte (tel. 0168-482671). Of mail naar lijstertjes.pkn.hz@gmail.com 
 
Van de kinderclub (groep 4 t/m 7) 
Wil jij de minste zijn ? 
In de voorbereiding op het paascha leert de  Here Jezus zijn discipelen 
wat dienstbaar zijn is. Als ze de bovenzaal in komen is niemand bereid  
de taak van dienstknecht op zich te nemen. Jezus neemt de taak op zich 
en wast de voeten  van "de twaalven". Jullie moeten mijn voorbeeld 
volgen. Dat moeten wij ook leren.  
Volgende keer gaat het verhaal over; 

- Het koninkrijk van God is de wereld op zijn kop - 
Wij zingen: ps. 25 
Heer maak mij Uw wegen bekend 
En toon mij de weg die goed is voor mij. 
Want U bent mijn God, de enige God 
Laat mij zien  wat U wilt, door Uw woord en Uw geest. 
Wanneer:     vrijdag 12 april 
Tijd         :     18.30 tot 19.45 uur in de Rank. 
Leiding   :      Sita Otte, Liesbeth van den Hout, Diana van den Heuvel. 
e-mail     :      kinderclub.pkn.hz@gmail.com 



 
 

 
Van de Zondagsschool 
De afgelopen weken hebben we met de kinderen van de zondagsschool 
met Petrus toegeleefd naar Pasen. Wat heeft Petrus veel meegemaakt 
in de laatste weken met Jezus. Zijn naam werd veranderd van Simon 
naar Petrus, zijn voeten werden gewassen (hoewel hij dat eerst niet 
wilde), hij viel in slaap in de tuin van Getsemane, hij sloeg het oor van 
een soldaat af… En hij verloochende Jezus ook, waarna de haan drie 
keer kraaide. Als laatste lezen we met Pasen hoe Petrus bij het lege graf 
aankomt! Bijzonder om eens vanuit het perspectief van Petrus toe te 
leven naar Pasen. Het is heel herkenbaar, soms begrijpen we ook niets 
van Gods plan met de wereld of met ons leven. Maar doordat Jezus is 
gestorven aan het kruis en weer is opgestaan uit de dood, mogen we 
weten dat God alles in Zijn Hand heeft en alles weer goed zal maken! 
Dat we door Zijn vergeving en genade mogen leven.  
Na Pasen gaan we verder met de verhalen over Samuel en David: 
Zondag 7 april: Samuel wordt geroepen 
Zondag 14 april: Samuel maakt Saul koning 
Zondag 21 april: David wordt koning 
Zondag 28 april: David en Goliath 
Zondag 5 mei: De Heer is mijn Herder 
 
Op 2 april hoopt Nahièr haar 11e verjaardag te vieren. We feliciteren 
haar en wensen haar Gods zegen en nabijheid voor haar nieuwe 
levensjaar! 
 
Van de kerkvoogdij 
Collecten kerkvoogdij. 
25 - 2        kerkvoogdij (2e+3e )  € 63,35 
10 - 3        kerkvoogdij (2e +3e)            €122,60 
17 - 3        kerkvoogdij                           € 52,65 
17 - 3        kerkverwarmingsfonds         € 40,95 
24 - 3        kerkvoogdij (2e +3e)            €126,25 
Namens de kerkvoogdij alle gevers hartelijk dank. 
Kerkbalans tussenstand per 27-03-2024 € 10.200,62 
Opbrengst Verwarmingsfonds                €   1.765,00 
Gift voor de kerk                               €         25,00 



 
 

 
Van de diaconie 
Bloemendienst 
De bloemen zijn afgelopen periode bezorgd bij: 
25 februari:  Mevr. vd Steenoven-Polak 
                       Als groet 
10 maart:     Judith Prakke 
                      Als groet 
17 maart:     Mevr. Peele 
                      Als beterschapsgroet 
24 maart:    Dhr. K. Geluk 
                     Als groet 
 
Collectes 
 

25-feb Diaconie € 27,55 
10-mrt Kerk in Actie Zending € 50,00 
17-mrt Kerk in Actie Zending € 32,00 
24-mrt Diaconie € 48,00 
29-mrt Diaconie € 57,97 
29-mrt Kerk in Actie Zending € 36,75 
31-mrt Kerk in Actie Werelddiaconaat € 53,70 

 
 
Bij de collectes 
14 april Kerk in Actie - Zending 
Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening 
Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de 
gevangenis. Kerken organiseren ‘Lichtgroepen’ waar slachtoffers en 
daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent 
van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet 
meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor 
hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die 
hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de 
hoopvolle toekomst van Rwanda. 
 



 
 

12 mei Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 
Nederland - Kerk-zijn voor en met elkaar 
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om 
van betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in 
Apeldoorn doet. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in 
kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te 
zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In De Sleutel 
is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. 
Zo ontstaan er gemeenschappen waarin mensen ertoe doen en er zijn 
voor elkaar. 
 
 

 
Zaterdagavond 6 april: Sophie Hulshoff (piano) en Soni Siecinski 
(cello). 
Concert: het streven naar uitmuntendheid op de Violoncelle du cœur. 
Sophie ging al op 13 jarige leeftijd naar het conservatorium in de jong-
talentenklas te Arnhem. Zij heeft in Nederland haar bachelor behaald, 
en is daarna verhuisd naar Belgie voor haar master. In november 2021 
maakte zij haar orkestdebuut met het pianoconcert van Grieg in 
Leiden, gevolgd door haar debuut in Rome. Sophie trad op in 
Nederland, België, Polen, Litouwen, Italië en Duitsland in piano solo en 
kamermuziek. 
Soni is geboren met een misvorming in zijn linkerhand. De cello die hij 
nu heeft is speciaal voor hem ontworpen met de waardevolle hulp van 
de vereniging “Talents et Violoncelles”, die hem sindsdien heeft 
gesponsord. Bovenal wil Soni door zijn kunst laten zien dat zijn 
verschil geen belemmering vormt voor klassieke muziek en het streven 
naar uitmuntendheid.  
Zaterdagavond 11 mei: is het volgende concert.  
De kerk is open vanaf 19.30 uur, u krijgt koffie of thee aangeboden. Het 
concert begint om 20.00 uur. In de pauze en na afloop krijgt u een 
drankje en is er ruimte voor een praatje. De prijs per ticket is € 17,50 
alles inclusief, te bestellen via de website www.snarenopswaluw.nl of 
verkrijgbaar aan de deur. Komt allen en geniet! 
 



 
 

 



 
 

Bijbelleesrooster april 2024 
 
1 april Marcus 16:9-20 
2 april Jeremia 33:12-18 
3 april Jeremia 33:19-26 
4 april Deuteronomium 1:1-18 
5 april Deuteronomium 1:19-33 
6 april Deuteronomium 1:34-2:1 
7 april Deuteronomium 2:2-15 
8 april Deuteronomium 2:16-25 
9 april Deuteronomium 2:26-37 
10 april 1 Johannes 1:1-7 
11 april 1 Johannes 1:8-2:2 
12 april 1 Johannes 2:3-11 
13 april 1 Johannes 2:12-17 
14 april Micha 4:1-8 
15 april Psalm 4 
16 april 1 Johannes 2:18-27 
17 april 1 Johannes 2:28-3:8 
18 april 1 Johannes 3:9-17 
19 april Psalm 33 
20 april Johannes 10:1-10 
21 april Johannes 10:11-18 
22 april Psalm 65 
23 april Deuteronomium 3:1-17 
24 april Deuteronomium 3:18-29 
25 april Deuteronomium 4:1-9 
26 april Deuteronomium 4:10-20 
27 april Psalm 22:1-22 
28 april Psalm 22:23-32 
29 april Deuteronomium 4:21-31 
30 april Deuteronomium 4:32-40 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

VOOR GEDENKSTENEN EN ACCESOIRES 
ZOALS VAZEN, KANDELAARS, FOTO’S E.D. 

TEVENS VOOR AL UW NATUURSTEEN 
VENSTERBANKEN, AANRECHTBLADEN, 

DORPELS EN VLOEREN 
 

Jérôme Petit Natuursteen B.V. 
Charles Petitweg 3 

4827 HJ BREDA 
 

Telefoon: 076-5811164 

E-mail: info@petitnatuursteen.nl 
Website: www.petitnatuursteen.nl 

  
  
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie kerkblad  
H. van Dorst 
Zoutendijk 18  
4927 AT Hooge Zwaluwe 
Telnr. 06-43158895 
e-mail: redactiekerkblad.pkn.hz@gmail.com 
 
 
 
Betalingen  
Kerkvoogdij   NL89 RABO 0126 7159 55  
Diakonie  NL64 RABO 0126 7060 26 
Onderhoudsfonds NL04 RABO 0126 7938 24 
Begraafplaats  NL19 RABO 0126 7215 80 
De Rank  NL90 RABO 0126 7053 64 



 
 

 


